Fietsen in de “Dutch Mountains”

Limburgs mooiste!

VVV Zuid-Limburg

Nee, we hebben het niet over miss Limburg. Fietsliefhebbers weten wel beter:‘Limburgs Mooiste’ is
een evenement vol toertochten door het fraaie Zuid-Limburgse landschap. Een goede aanleiding voor

een ‘heuvelig’ fietstochtje.
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€ € Er saat niets boven Groningen,” zeggen ze in het noorden. Op
een platte landkaart mag dat waar zijn, maar driedimensionaal
gezien zitten ze er helemaal naast. Dan legt Groningen het toch
echt af tegen de Zuid-Limburgse heuvels. Onze eigen ‘Dutch moun-
tains’, hoe klein ze ook zijn vergeleken met echte bergen, zijn de trots
van elke Limburger. Niet voor niets is dit elk jaar het strijdtoneel van
de Amstel Goldrace, Neerland’s enige wielerklassieker.

Toerversie

Sinds de jaren negentig is er ook een toerversie voor niet-
professionele fietsers.Voor elke wielerliefhebber is er wel een
parcours op maat, variérend van 80 tot 245 kilometer. In klim-meters
vertaald: van 450 tot wel 2800 hoogtemeters... oeps. Denk nu niet
dat ik u in deze aflevering van het rondje de Cauberg, Kaffeberg of
hoe die venijnige puisten ook mogen heten, op wil jagen. Op dezelfde
dag kan je namelijk ook kiezen voor een familietocht van 30, 45 of
60 kilometer. Inclusief routekaart, consumptie op een van de vele
terrasjes onderweg en een drankje bij de finish. Kijk, dat klinkt al
beter. Die mijdt ook de grootste klimbulten, getuige de toevoeging

in het programmaboekje dat kinderen gratis in het fietsstoeltje mee
mogen. Dit jaar is Limburgs Mooiste (kortweg FLM — de F staat voor
hoofdsponsor Flexpoint) op zaterdag |4 juni, met begin en eind op
het Pancratiusplein in Heerlen. Maar u raadt het al: wij fietsen alvast
een stukje vooruit.

Een witte uit Wyck

Als je een beetje Googelt op Limburgse heuvelnamen als de Dode
Man, de Opscheumer of zelfs de Koning van Spanje kom je allerlei
vermakelijke verhalen tegen van amateurfietsers. Eerst flink afzien
en daarna intens gelukkig zijn — het blijft een combinatie waar
sportpsychologen nog steeds geen verklaring voor hebben. Het had
trouwens weinig gescheeld of die Limburgse heuvels waren Vlaamse
heuvels geweest. Bij de splitsing van de Nederlanden in 1830 was
Limburg oorspronkelijk aan de Belgen toegewezen. Pas 9 jaar later
werden de provincies Brabant en Limburg verdeeld in een Vlaams
en Nederlands deel, en kregen we dat merkwaardige ‘slurfje’ in het
zuiden erbij. Hoewel veel Limburgers zich nog steeds geen echte




Nederlander voelen, hebben we toch maar
mooi een stukje Bourgondié binnen onze
landsgrenzen en niemand die ons dat nog af
pakt.

We kiezen als basis voor onze fietstocht een
kleine camping in het dorp Ransdaal, tussen
Heerlen en Valkenburg.Voordeel van die
plek is niet alleen dat je maar 9 kilometer
van de start in Heerlen bent, maar ook dat
Ransdaal en het naburige dorp Klimmen een
treinstation delen. Het ‘lightrail’-treintje van
Veolia brengt je in een mum naar Heerlen -
en Kerkrade, of de andere kant op naar
Valkenburg en Maastricht. Ideaal. Omdat het
zulk mooi weer is gaan we daarom direct

Station Klimmen/Ransdaal

na aankomst in het zuiden per trein naar

de terrasjes van de Limburgse hoofdstad,

en drinken ons moed in voor de komende
fietstocht. De Wieckse Witte (genoemd

naar de stadswijk Wyck op de oostelijke
Maasoever) smaakt nergens beter dan op een
terras in Maastricht zelf. Zonnetje, drankje...
dat mag een Bourgondische start heten.

Steenkoolverleden

Maastricht en Heerlen zijn de Zuid-
Limburgse hotspots voor de liefhebbers van
uitgebreid winkelen. Alle grote winkels van
boven de rivieren vind je ook hier, maar
dan met een zuidelijk sausje. In Heerlen

gaan we natuurlijk even kijken naar het
Pancratiusplein, waar straks al die fietsers
van start gaan voor Limburgs Mooiste.

Nu is het er nog rustig, zodat het beeldje
van ‘de fotograaf’ extra opvalt. Het vrolijk
beschilderde mannetje in zijn geruite jasje
bleef in Heerlen achter na een expositie van
de Duitse kunstenares Christel Lechner. Het
brengt een glimlach bij de voorbijgangers.
Heel anders dan het beeld op de Markt in
het aangrenzende Kerkrade. Daar staat ‘de
mijnwerker’, hier ‘d’r Joep’ genoemd, die ons
herinnert aan het steenkoolverleden van de
regio. De kompel met zijn mijnlamp staat
stoer op z'n sokkel, maar de Amsterdamse

Ransdaal




beeldhouwer Wim van Hoorn slaagde erin
om de man een melancholieke blik te geven
die je lang bij blijft. Hoewel de sluiting van

de laatste mijnen al zo’n 50 jaar achter

ons ligt, is er in Zuid-Limburg geen familie
zonder steenkoolverleden. Maar De Staats
Mijnen heten tegenwoordig gewoon DSM

en maken allerlei chemisch spul, en het
trotse hoofdkantoor in Heerlen heeft plaats
gemaakt voor een groot winkelcentrum. De
enige kolen die nog in Limburg branden doen
dat in de stoomtrein van het toeristische
miljoenenlijntje van Kerkrade naar Valkenburg.

Klimmen

Naast steenkool is mergelsteen een andere
typisch Limburgse delfstof. En omdat je
steen niet verstookt kom je die nog op veel
plaatsen als bouwmateriaal tegen. Een wat
hardere variant is kundersteen, dat onder
andere bij de parochiekerk van Ransdaal

is gebruikt. De kerktoren valt op in het
Limburgse landschap, want een zadeldak op
de toren is hier een uitzondering.Van onze
camping op de heuvel bij Ransdaal fietsen we
naar beneden tot het treintunneltje, maar een
ijzeren wet in de Limburgse heuvels is dat
als je net lekker naar beneden fietst, je weer
evenveel meters moet stijgen. Het volgende

Ubachsberg

dorp heet Klimmen. Ja, gevoel voor humor
hebben ze hier wel.

Tussen Klimmen en Valkenburg nemen we
de route over de Schaelsberg, waar we
stoppen bij een merkwaardige cirkel van
witte stenen. Het zijn de veertien nissen
van de Kruiswegstaties, behorend bij een
oud klooster uit [688. Deze ‘Kluis’ staat

op een idyllisch plekje aan de rand van

het Schaelsbergerbos met een schitterend
uitzicht over het Geuldal. De openluchtmis
op dit schilderachtige plekje is inmiddels
een bekende toeristentrekker. Het pad naar
beneden tot Valkenburg is eigenlijk meer voor
mountainbikers, maar we redden het om
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met onze sportfietsen heelhuids die nog veel
grotere toeristentrekker te bereiken. Op een
normale dag kan je in Valkenburg al over de
hoofden lopen, maar in het hoogseizoen is
het op een zonnige dag een complete kermis.
Een vrolijke kermis, dat wel.

Opa Flodder

We volgen de Geul van Valkenburg naar Schin
op Geul, waar we aan de overzijde het ene
kasteel na het andere passeren. Schin op Geul
werd ooit door Wim Sonneveld op de kaart -

gezet in zijn creatie van Frater Venantius met
de woorden “mot je nog een peul, zeggen

ze bij ons in Schin op Geul”. Daarmee deed
hij het fraaie kerkdorp uit de 12e eeuw
eigenlijk een beetje tekort. Hier sluit het
spoor van het miljoenenlijntje aan op het
gewone spoor, zodat het brommen van de
oude railbus en de fluit van de stoomtrein tot
de herkenbare geluiden van Schin op Geul
behoren.Voor de liefhebbers van filmlocaties:
de spoorwegovergang speelde een rol in

de filmscene waarin opa Flodder met zijn

rolstoel in de rails vast kwam te zitten. Niet
naspelen.

Naar het zuiden de Geul volgend komen
we bij Wijlre, dat door de lokalen wordt
uitgesproken als Wielré. Een dromerig

dorp dat nochtans een rijke historie kent,
getuige het forse kasteel van de Heren van
Wachtendonck. Ik vrees dat de huidige
generatie het dorp alleen kent van de oudste
brouwerij van Nederland, waar sinds 1340
het Brand bier wordt gebrouwen. Het
sfeervolle proeflokaal is bekend van het

De beloning!




televisiefilmpje en nog steeds in originele
staat, inclusief de fraaie glas-in-loodramen

en de geschilderde huiselijke taferelen op de
wanden. Je mag het hier in Limburg natuurlijk
niet hardop zeggen, maar Brand is sinds 1989
eigendom van het Amsterdamse Heineken
(net als die Wieckse uit Maastricht trouwens).
Het is dat we nog een paar heuvels te gaan
hebben, want die tap staat daar wel erg
uitnodigend. ..

Naar beneden!
Bij het dorp Gulpen komt de Gulp in de

Vinndva, Ransdaal

Geul uit en fietsen we oostwaarts via Eys
naar het wat grotere Simpelveld. Hier

klopt het hart van de Zuid Limburgse
Stoomtrein Maatschappij, die in 2013 het
25-jarig bestaan vierde. De stoomtrein zelf

is aanmerkelijk ouder en datzelfde geldt
voor de sfeervolle stationsrestauratie (en de
meeste vrijwilligers). Na Simpelveld wacht
ons nog een laatste krachtsinspanning naar
Ubachsberg, waar de weg over Vrouwenheide
na de Vaalserberg als het op één na hoogste
stukje Nederland geldt (216 m!).We belonen
ons met een flink stuk vlaai en dalen de
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laatste vijf kilometer naar ons uitgangspunt
Ransdaal. En wat zijn die heuvels dan mooi
als je het laatste stuk naar beneden zoeft. Ik
betrap mij erop dat ik datzelfde zalige gevoel
krijg als in de verhalen van die fietsers die
eerst met het snot voor de ogen naar boven
gaan en dan overgelukkig beneden komen.
Wat is fietsen toch een merkwaardige vorm
van inspanning. Maar wel lekker.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.
M.m.v. Stichting VVV Zuid-Limburg

Bie de Tantes, Eys

Op onze fietstochten komen we vaak de leukste plekjes tegen voor een
tussenstop. Neem nu de herberg ‘Bie de Tantes/, een bijzonder sfeervol
oud theehuis/restaurant met terras dat door veel passerende fietsers
wordt bezocht (bie-de-tantes.nl). Het hele jaar open van woensdag t/m
zondag. Wittemerweg 29, 6287AA, Eys. Niet te missen.

Het is even wennen, die wijngaarden in het zuiden van ons eigen land. Toch maken ze
in Limburg prima wijnen. Zoals bij Vinnova, tegenover onze camping in Ransdaal. Vooral
. de droge Rose Cortis bevelen we aan voor een zwoele dag onder de luifel. Kijk op

vinnova.nl voor bezoektijden. Ransdalerstraat 123, 6311 AZ Ransdaal.

Onze fietsroute:

Ransdaal, onder het spoor door naar Klimmen, via Walem naar Valkenburg, langs de Geul
naar Schin op Geul, Schoonbron, Wijlre, Eys, Simpelveld, Trintelen, Ubachsberg, Colmont
en weer Ransdaal. Sla eventueel de laatste klim naar Ubachsberg over. Er stond circa 35

km op onze teller.
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De berg van Valkenburg

Zuid-Limburg zit vol heuvels, maar als je er met een fiets tegenop rijdt noemen we hem al gauw een

berg. De beroemdste is de Cauberg bij Valkenburg. Het is echter veel meer dan een fietsberg. Het is

een berg vol drama.

e loopt ‘m zo omhoog, maar fietsen is wat

anders. Dan gaan die 60 meter hoogtever-

schil in nog geen 1500 meter behoorlijk
opspelen. Zo’n 5 tot 8% stijging is al niet
prettig voor gemiddelde beenspieren, maar
uitschieters van 10 tot 12% nekken ieder

weldenkend persoon. De meeste wielrenners
behoren daar niet toe, zeker niet als ze dat
voor hun beroep doen.Al sinds de uitvinding
van de fiets wordt er gestreden wie het
hardst kan, en vooral wie het eerst boven is.
Sinds we dat ook op de TV kunnen zien zijn
fietsers op berghellingen mateloos populair.
De heroiek, het lijden, dit willen we zien.

Status
De Cauberg is geen Alpe d’Huez of Mont
Ventoux, maar heeft in Zuid-Limburg dezelfde

status. De jaarlijkse Amstel Goldrace,
Wereldkampioenschappen, etappes van de
rondes van Frankrijk en Spanje en tal van
andere wedstrijden worden beslecht op de
flanken van de Cauberg. Pal voor de eerste
meters van de klim liggen nog de knusse
terrasjes van Valkenburg. Maar daarna gaat
het meteen steil omhoog en heb je geen oog
voor toeristentrekkers als mergelgrotten,
casino, grottenaquarium, luxe kuuroorden of
een replica van de Lourdesgrot.

Drama

Ook de dood is voor altijd aanwezig op

de Cauberg. Langs het steilste deel ligt een
grote begraafplaats met voor Nederland
unieke bovengrondse galerijgraven.Verderop
passeren we het monumentje voor de

Valkenburgse wielrenner Jan van Hout, die

in een Duits concentratickamp omkwam, en
een indrukwekkende kapel met de namen van
324 geéxecuteerde Limburgse verzetstrijders.
Tot 1934 liep hier nog een grindweggetje
naar boven; daarna kwam er bestrating. Naar
boven rijden werd zo wat makkelijker, maar
naar beneden was zeker niet ongevaarlijk.

En niet alleen voor fietsers, want in 1954
schoot een Belgische bus vol kinderen door
Z'n remmen .en denderde ongecontroleerd
Valkenburg binnen. Het kostte 18 kinderen en
een voorbijganger het leven.

Van Agt

Bovenop de berg is er de laatste jaren te
weinig plaats voor het finishspektakel van de
Amstel Goldrace, en daarom is die nu een
kleine kilometer meter verderop, bij het
dorp Vilt. Net als de Cauberg zelf hoorde
dat vroeger tot de gemeente Berg en Terblijt,
maar nu bij Valkenburg. Zo hield de grootste
toeristentrekker van Limburg zijn wielerfeest
binnen de eigen grenzen. Ooit haalde
koningin Juliana de wereldpers door zich

op een fiets te laten fotograferen. Hetzelfde
overkwam voormalig premier Van Agt met
zijn racefiets op de Cauberg.Valkenburg is
hem nog steeds dankbaar.

De postbode

Overal waar wielrenners zijn, zijn
vermakelijke anekdotes. Het waarheidsgehalte
valt soms te betwijfelen, maar
TV-commentator Mart Smeets beweert
stellig dat in 2001 een groepje trainende
profwielrenners daags voor de Amstel
Goldrace op het steilste stuk werden
ingehaald door een man op een omafiets met
fietstassen. Ze keken hun ogen uit, maar ook
die fietser bleek zijn beroep uit te oefenen.
Het was de postbode, die de berg twee keer
daags met volle tassen omhoog rijdt.

Tekst: Kees Bregman,
foto Stichting VVV Zuid-Limburg



